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Vacaturebank

Op deze plaats vindt u steeds de openstaande vacatures voor vrijwil-
ligers bij de Almelose ouderenbonden en bij de Stichting COSBO. 

Bij de KBO wordt gezocht naar:
• Een secretaris
Meer informatie bij de huidige secretaris mw. Ria van Wijk, tel. 0546-
828164 of mail riavanwijk58@gmail.com.
• Een penningmeester
Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmees-
ter T. Frazer. Tel. 0546-861726 of per mail tonfra38@outlook.com.
• Algemene bestuursleden
Informatie bij de voorzitter van de KBO de heer Fons Lucas tel. 06-
46438688 of per mail fonslucas49@gmail.com.
• Reservebezorgers KBO-ONS-Magazine en SeniorenJournaal. 
Informatie bij Toni Vogelgsang, tel. 06-54336802.
• Medewerkers activiteiten:
Neem contact op met Miny Vogelgsang: minyvogelgsang@gmail com 
of 06-42755498.

Overigens zijn bij alle Almelose ouderenorganisaties KBO, OVA en 
PCOB vrijwilligers van harte welkom. U kunt zich melden voor infor-
matie bij de contactpersonen, zie de contactpagina.



42

schoenen
Gert de Olde

ADRES 
Ledeboerslaan 1

7606 HS Almelo 

CONTACT

T (0546) 810 137

E info@beeklust .nl

ONLINE 
F Facebook/Beeklust

W www.beeklust .nl

ERVE BEEKLUST

Een gezell ige en

knusse party boerderij

Erve Beeklust verzorgt complete arrangementen, geheel aangepast op uw wensen. 

Zo kunt u bij ons terecht voor alle mogelijke familiaire aangelegenheden, zoals een 

familiefeest met buffet, een bruiloft met diner en live muziek, of een condoleance. 

Voorafgaand aan uw komst maken wij op locatie met u een afspraak. Op deze manier 

kunnen wij uw wensen doornemen en een arrangement op maat voor u samenstellen.

Meer infomatie of reserveren? bel 0546 - 810 137 of mail naar info@beeklust.nl

U ZEGT HET MAAR
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Een verjaardagsfeest, jubileum of een condoleance, er is heel veel 
mogelijk bij Erve Beeklust aan de de Ledeboerlaan 1 in Almelo (bij de 
Stadsboerderij). Het is een knus en gezellig onderkomen waar veel au-
thentieke elementen zijn gecombineerd met moderne aspecten. Oude 
elementen worden afgewisseld met nieuwe. De fraaie kleurencombina-
ties geel en grijs combineren goed bij het verdere interieur. Dat maakt 
Erve Beeklust tot een unieke plek voor velen.

Jacintha is de eventplanner binnen Erve Beeklust. De mensen kunnen 
met haar overleggen wat ze graag willen. Men wordt uitgenodigd om 
de geriefelijke sfeer zelf te proeven. Er zijn ongeveer 60 zitplaatsen. 
Daarnaast zijn er veel statafels en ook is er een mogelijkheid om naar 
buiten uit te breiden met een speciale partytent. Ook de open haard 
kan desgewenst aangestoken worden. 

Men kan kiezen uit verschillen-
de arrangementen en buffetten. 
Er wordt een offerte opgesteld 
en daarna kan  het feest begin-
nen. “Ik heet de gasten meestal 
welkom bij binnenkomst. Mijn 
collega’s zorgen voor een vlotte 
bediening en het eten wordt 
voor het merendeel in het res-
taurant gekookt en geregeld”, 
vertelt Jacintha enthousiast.

“Wij vinden de Twentse Gast-
vrijheid heel belangrijk en doen 
er alles aan om aan de wensen 
van de mensen te voldoen.  Het 
is belangrijk dat onze gasten 
terug kunnen kijken op een fi jne 
middag en/of avond”, aldus Jacintha die veel plezier beleeft aan haar 
werk. In de wintermaanden staan er weer stamppotbuffetten op het 
menu. Via de website ervebeeklust.nl vindt u alle verdere informatie.

Marion Wesselink

Erve Beeklust, daar kun je wel een feestje houden
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De kerststal bestaat volgens de 
overlevering dit jaar 1000 jaar.   
Over het algemeen wordt Fran-
ciskus van Assisi gezien als de 
‘architect’ van de kerststal. In 1223 
bouwde hij in het bos bij Greccio 
een stal met een kribbe, ofwel 
voerbak met wat stro er in, zette 
er een os en een ezel bij en vierde 
zo het kerstfeest. De volgelingen 
van Franciscus trokken overal 
heen en namen zo ook de ge-
woonte mee om het kerstverhaal 
ook elders uit te beelden eerst in 
Europa en later ook in de koloni-
ën.

De gewoonte om meerdere figu-
ren op te stellen komt pas in de    
16e eeuw; het kind in een voe-
derbak liggend op het stro, Maria 
en Jozef er naast en een os en een 
ezel om het kind warm te houden. 
Ook herders met schapen, drie 
wijzen uit oosten met een kameel 
en een overvloed aan engelen. 
Lezen en schrijven kon de gewo-

ne man niet, ze moesten het van 
kijken hebben.                                                                                      
De grote schilders in de tijd van 
de renaissance schilderden dit 
tafereel zo menselijk mogelijk met 
heel veel symbolen die naar het 
latere leven van Jezus verwijzen. 
Van 1545 tot 1562 was het concilie 
van Trente. Na de hervorming 
van Luther werden de katholie-
ken wakker geschud en kwam 
de contrareformatie opzetten.                      
Vanuit de contrareformatie werd 
geprobeerd om de gelovigen meer 
geloofskennis bij te brengen en de 
gewone gelovigen te laten zien en 
laten kijken naar afbeeldingen. 
Na 1700 komt de kerststal in de 
huizen van de rijke mensen. De 
barok maakt plaats voor de roco-
co: veel krullen en aandacht voor 
het kleine, het menselijke. Daar 
zijn in Twente ook vele voorbeel-
den van zoals: kerststalletjes die 
lijken op ’n open stal of op een 
schuurtje met een gevelteken en 
met een rieten dak. 

In het begin van de jaren ‘50 
maakte de (van gips vervaardig-
de) grot ook bij mij thuis plaats 
voor een echte Kerststal of ook 
wel Kerstkribbe genoemd. 
Halverwege de advent werd de 
doos, met de in kranten gewik-
kelde beelden, van de zolder 

De oorsprong en geschiedenis van de kerststal 1223 - 2023               
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gehaald. Bij het uitpakken kwam er elk jaar wel een herder of koning 
letterlijk ‘onthoofd’ uit de doos. De schade werd dan met lijm uit de 
bekende tube zorgvuldig weer hersteld. Meerdere Kerstfiguren kre-
gen  hierdoor een glinsterend kettinkje om hun nek, vervaardigd door 
VELPON. In het échte mos (dat we uit het bos haalden) zaten vaak nog 
kleine beestjes. Zo werd het dan toch nog een “levende kerststal”. Deze 
nostalgie met zijn talrijke herinneringen moeten we vooral blijven vast-
houden en ook blijven koesteren. 				      Fons Lucas

Kerstgedachte 2023                               
Laten wij ons hoe dan ook dit jaar 
weer vasthouden aan Hem om 
wie het met Kerstmis werkelijk 
gaat; Jezus Christus, de Zoon 
van God. Zonder Hem verliest 
de kerst iedere vorm van haar 
werkelijke betekenis. De vrede 
van het kind is sterker dan alle 
geweld! Bij ons kerstgevoel hoort 
échte vrede en geen oorlog door 
onvrede, waar het Heilige Land 
Israël zich momenteel in bevindt. 
Heeft het ”omzien naar elkaar” 
geen véél grotere prioriteit? Laten 
wij ook denken aan hen die in het 
afgelopen jaar te maken kregen 
met tegenslag en verdriet. 
Ik hoop dat u, ongeacht uw 
persoonlijke omstandigheden, de 
vrede van het “Goddelijk kind” 
mag ervaren en wens u allen bij 
deze een: Zalig Kerstfeest!  	    

Fons Lucas voorzitter KBO

Ledenmutaties KBO
Overleden: Dhr. Eggelte
Verhuisd: Mw. Hemmers, mw Jansen.
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Het jaar 2023 hebben we bijna 
achter de rug, Het bestuur kijkt 
met voldoening terug op een goed 
jaar. We hebben veel activitei-
ten kunnen organiseren en veel 
nieuwe leden kunnen inschrijven; 
zij worden vooral aangetrokken 
door de vele leuke en interessante 
activiteiten. Ook voor de belan-
genbehartiging hebben we een 
toegenomen belangstelling van 
onze leden ervaren. De OVA telde 
eind dit jaar zo’n 360 leden. Veel 
van deze leden hebben deelgeno-
men aan onze OVA-activiteiten of 
aan een COSBO-activiteit zoals de 
Zomerschool, anderen hebben we 
als kroonjarige een bezoekje kun-
nen brengen. De culturele middag 
die we dit jaar mochten organise-
ren met subsidie van de gemeente 
Almelo trok 160 belangstellenden, 
je zou zeggen voor herhaling vat-
baar. Ons vrijwilligerscorps telt 
thans zo’n 35 leden die zich allen 
met veel enthousiasme inzetten, 
veel dank daarvoor. Dit alles 
hoort  bij een vereniging van, voor 
en door leden. 

Dan nog van de bestuurstafel:
Bijeenkomst nieuwe leden:
Het is inmiddels een traditie ge-
worden om de nieuwe leden van 

de OVA (40 nieuwe leden sinds 
maart dit jaar) uit te nodigen voor 
een kennismakingsbijeenkomst 
met het bestuur en activiteiten-
commissie. De meeste nieuwe 
leden stellen dit zeer op prijs.  Op 
15 november heeft deze bijeen-
komst weer plaatsgevonden, we 
hebben als Bestuur en Activi-
teitencommissie kennis mogen 
maken met zo’n 30 nieuwe leden 
in het Huis van Katoen en Nu. 
Er is die ochtend met elkaar  van 
gedachten gewisseld over zaken 
als het aanbod van activiteiten, de 
belangenbehartiging, de samen-
werking met de andere oude-
renbonden binnen de COSBO en 
uiteraard het SeniorenJournaal en 
onze website en facebookpagina. 
Nadat diverse vragen werden 
beantwoord werd o.a. het idee 
geopperd om een wandelgroep(je) 
op te richten, als daar onder u 
belangstelling voor is horen we 
dat graag (even het secretariaat 
mailen ).
Wat verder nog aan de orde 
kwam waren de vrijwilligersvaca-
tures binnen de OVA. Met name 
bij de bezorging van het senioren-
journaal zoeken we nog (reserve) 
bezorgers.

Tijdens onze laatste bestuursver-
gadering  hebben we teruggeke-
ken naar de geslaagde Culturele 
middag in Hof 88 en hebben we 
het concept activiteitenprogram-
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ma voor de eerste helft van 2024 met elkaar doorgenomen. 
Ook passeerde het draaiboek van het kerstdiner dat met behulp van 
OVA-vrijwilligers wordt georganiseerd voor het Nationaal Ouderen-
fonds en het Happy Hour voor OVA leden op 22 december.
Onze ledenvergadering in 2024 staat gepland op 17 april.
Ik wens u  goede feestdagen en een gezond 2024 toe,

Henk Snoeijer, voorzitter

Bijeenkomst met 
nieuwe leden

Ledenmutaties OVA:
Nieuwe leden: 
Mevr. van der Valk, mevr. Nieweg, dhr. en mevr. Blom, mevr. Poort-
man, mevr. Vogelzang, dhr. en mevr. Praas, mevr. Schiphorst, mevr. 
Bakker, mevr. Hoekstra, dhr. en mevr. Remie, mevr. Schipdam, mevr. 
Staal, mevr. Zuiderwijk, dhr. en mevr. Bonthuis, mevr. G. Blom, mevr. 
Kuijpers.
Overleden:   Mevr. Mikkers Gerrits, mevr. Buijs-Hoop.
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Zorg en mantelzorg

Bij alles wat er in de wereld 
gaande is, gaan de seizoenen hun 
eigen gang. 
‘We zijn de nachtschuit weer 
ingegaan’, is een uitdrukking uit 
vroeger tijden. In onze moderne 
tijd spreken wij over de winter-
tijd, maar het komt op hetzelfde 
neer: de dagen worden korter en 
de nachten langer. 
In jonge, gezonde dagen schenk je 
daar wellicht niet zoveel aandacht 
aan, maar bij het ouder worden 
telt het vaak zwaarder. Het kost 
meer moeite om nog wat bijeen-
komsten te bezoeken of andere 
afleiding te zoeken. Hoe welkom 
is dan een bezoekje bij u thuis. 

In deze maand van de Mantelzorg 
is het extra goed om te denken 
aan u, die er dagelijks mee te ma-
ken hebt én aan hen die u verzor-
gen.
Een warm hart, een luisterend 
oor, een beetje aandacht voor de 
ander – lopen we er niet snel aan 
voorbij? Ik las: Ons eigen wereldje 
mag geen ivoren toren zijn, maar 
een uitkijkpost! Een uitkijkpost, 
van waaruit een ruim gebied is te 
overzien. 

Zo kijken we vandaag naar hen 
die we op ons pad ontmoeten 
en meer nodig hebben dan een 
vluchtige groet. 
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Neem vandaag eens de tijd om 
naar de ander te luisteren. Uit 
bewogenheid en medemenselijk-
heid. Het is toch onze christen-
plicht? Ons eigen verhaal moet 
dan even op een zijspoor. Dat kan 
moeilijk zijn, want we zijn zelf zo 
graag aan het woord… 

Echt luisteren is een kunst apart. 
Een goede luisterhouding vraagt 
inleving, dat wel. Dan hebben 
we misschien zelf steeds minder 
te zeggen, maar we hoeven ook 
geen oplossingen of adviezen te 
geven. Onze wijsheid schiet tekort 
en bemoedigende woorden heb 
je niet op voorraad. Nee, door 
het verhaal van de ander mag je 
uitkomen bij dé Ander. 
Het woord mag spreken en we 
zeggen het Petrus na: ‘Heere, naar 
wie zullen wij heengaan? U hebt 
woorden van eeuwig leven.’ 

Ook uit een moeilijke tijd kan iets 
goeds voortkomen. Dat is te lezen 
(en te zingen!) in het onderstaan-
de lied. 

Het is in 1833 geschreven door 
John Henry Newman. Als jonge 
priester werd hij ziek toen hij in 
Italië verbleef. Drie weken kon hij 
niet verder reizen. Hij verlangde 
ernaar om naar huis te gaan, maar 
dat ging niet bij gebrek aan een 
schip. Uiteindelijk kon de thuis-
reis worden aangevangen. Onder-
weg schreef hij het bekende lied 
dat nog steeds actueel is: 

Leid, vriend’lijk Licht, 
mij als een trouwe wacht, 

leid Gij mij voort! 
‘k Ben ver van huis 

en donker is de nacht,
 leid Gij mij voort! 

Schoon ook de toekomst 
mij verborgen zij, 

licht stap voor stap 
mij met uw schijnsel bij.

Rits van der Woude
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Een predikant belde eens aan bij een gemeentelid en kreeg geen ge-
hoor. Hij raakte wat geïrriteerd, want hij meende wel voetstappen te 
horen. De irritatie verergerde nog eens toen hij, terwijl hij naar binnen 
gluurde nog net de vrouw des huizes weg zag duiken. 

Om haar een lesje te leren, pakte hij 
zijn visitekaartje en schreef daarop 
als Bijbeltekst: Openbaring 3:20 
en stopte dit in de brievenbus. Nu 
moet u weten dat de bewuste tekst 
luidt: “Zie ik sta aan de deur en ik 
klop. Indien iemand naar mijn stem 
hoort en de deur opent, ik zal bij 
hem binnenkomen”. 

De volgende zondag gaven de 
gemeenteleden na de dienst de 
dominee de gebruikelijke hand. 
Zo ook de dame in kwestie. Be-
halve een hand gaf zij hem echter 
ook haar visitekaartje. Ook op dat 
kaartje stond een tekst geschreven: 
Genesis 3:10. 
Thuis gekomen zocht de dominee de tekst op. Met een rood hoofd las 
hij: “Toen ik uw geluid in de hof hoorde werd ik bevreesd, want ik was 
naakt, daarom verborg ik mij”.
U kunt zich voorstellen dat de kerkenraad na het horen van dit verhaal 
in een deuk lag…

Rits van der Woude

Uit de praktijk van een predikant 
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Ledenmutaties PCOB 
Verhuizing: 
Verhuizingen geven wij normaal niet door, maar voor ons Ere- en oud-
ste lid, mevr. Miedema-Hooiveld maken wij een uitzondering. 
Afgelopen november is zij 104 jaar geworden. Zij woont nu bij haar 
dochter in de omgeving. Haar adres is nu: Weegje  63, 3295 CT s’Gra-
vendeel. 
Overleden: 
Op 26 oktober 2023 is Dhr. S. Postma overleden.
Al wat er was, is nu voorbij
En morgen zorgt de Heer voor mij
Dan gaat nochtans het loflied door
Als ik de hemel zingen!

Activiteiten

20 december: Adventsviering, Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo.
Ook leden van de KBO en OVA en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom deze middag. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 
uur. 
De meditatie wordt verzorgd door Mevr. Fien Venema-van den Berg. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Gerrit Rietveld, piano en 
Nanda Loohuis, dwarsfluit.
Graag aanmelden vóór 17 december bij het secretariaat: 
jnijmeijer43@gmail.com of 06-22586248

Activiteiten in 2024
Nieuwjaarsreceptie COSBO/gezamenlijke ouderenbonden. Zie de 
activiteitenpagina 4/5. 

Felicitatie
Wij mogen ons allemaal feliciteren met het 65-jarig bestaan van de 
PCOB Almelo. Hiervoor kregen wij als afdeling een felicitatie van het 
hoofdkantoor KBO – PCOB.
Met ingang van 1 januari 2024 gaat er veel veranderen, hierover is al 
veel geschreven in het “Magazine KBO-PCOB”.  
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Redactie SeniorenJournaal

Roel Dragt
eindredactie, opmaak, secretariaat

Ton Frazer
penningmeester

Marion Wesselink
redacteur

Truus Platenkamp
notulist, redacteur

Peter van der Molen
redacteur

Rits van der Woude
redacteur

De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden kopij aan te pas-
sen dan wel niet te plaatsen.

Algemeen contactadres:
seniorenjournaal@gmail.com 

Inleveren kopij voor het vol-
gende nummer: 
uiterlijk 15 januari 2024

Internet: Het SeniorenJournaal is 
ook te lezen op internet: www.
cosboalmelo.nl/seniorenjournaal

Het SeniorenJournaal wordt 
uitgegeven door de Stichting 
COSBO, i.c. de redactie Senioren-
Journaal.

Drukwerk: Microform Almelo 

Depot: Toni Vogelgsang

SeniorenJournaal - 2023, 9e jaargang, nummer 10

Virulyweg 34

7602 RG Almelo

T 06 - 13748720



Sinds enige tijd is aan het Eskerplein in Almelo de Buurtapotheek geopend. Als as-
sistentes vinden wij goede zorg heel belangrijk en we nemen dan ook alle tijd voor 
u. Inschrijven bij de Buurtapotheek is eenvoudig te doen door het inschrijfformulier 
op onze website in te vullen. Ook kunt u in onze apotheek de gegevens invullen. Her-
haalmedicatie is gemakkelijk aan te vragen en onze apotheek is ook op zaterdag van 
09.00 tot 13.00 uur geopend. Ook kunnen wij uw medicijnen thuis bezorgen en zijn we 
via internet te bereiken op buurtapotheek.com.
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Dat doet geen enkele supermarkt 
ons na.
Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende 

spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je bij 

PLUS spaart, is maar liefst € 1.50 waard. 

Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent 

een PLUSpunt. Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart 

vol (kosten € 4,-). Lever je volle spaarkaart in en 

ontvang € 6,- contant. Zo heb je supersnel euro’s 

verdiend! Dat doet geen enkele supermarkt ons na.

Elke euro die je 
spaart is 1.50 waard!

50%
rente

plus.nl

Schuldink / Eskerplein 11 // Almelo // T: 0546492858

Openingstijden: ma - woe 08.00-20.00  don-zat 08.00-21.00 zon. 10.00-18.00


